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Bericht van overlijden

Op dinsdag 25 februari is op 89-jarige leeftijd overleden

Klaartje Koutstaal - Clairy -

De dankdienst voor haar leven zal worden gehouden op donderdag 6 maart om 12.00 uur in de aula van begraafplaats Zeister Bosrust, Woudenbergseweg 46 te Zeist.

Aansluitend begeleiden we Clary naar haar laatste rustplaats.

Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de ontvangkamer van de begraafplaats.

U kunt de dankdienst ook volgen via de livestream op:

voorneveld-uitvaartzorg.nl/condoleance

Vieringen

Zondag 2 maart

Deze zondag gaat ds Geertien Morsink voor. Het is fijn dat we haar als voorganger welkom kunnen heten! 

Kinderkerk

Zondag gaat het verhaal in de kinderkerk over Salomo.

God vraagt aan Salomo wat hij wil hebben om een goede koning te zijn.

Salomo vraagt aan God om goed te leren luisteren.

En hij wil graag het verschil kunnen zien tussen goed en kwaad.

Dan kan hij een goede koning zijn.

Hennie

Aswoensdag 5 maart

Aan het begin van de veertigdagentijd ontvangen we het askruisje. In deze bijzondere viering op 5 maart om 19.15 uur zijn Charissa Meeuwenoord (als vervanger van ds. Tineke Dronkert)  en Fred Kelder de voorgangers.

Wekelijks oecumenisch avondgebed

Na de Aswoensdagviering is er wekelijks tot Pasen een oecumenisch avondgebed. Voorgangers uit PG Zeist-West, Parochie Sint Maarten, Doopsgezinde Gemeente Zeist, Evangelische Broedergemeente  en Oud-Katholieke Kerk werken eraan mee.

Als thema hebben we gekozen: ‘Een mens te zijn op aarde’.

Het avondgebed wordt gehouden op woensdag  12, 19 en 26 maart, 2 en 9 april.

16 april is het laatste avondgebed met een moment van inkeer en bemoediging / Boeteviering. Voorgangers: ds. Tineke Dronkert en pastor Nelleke Spiljard.

Arie Boers verzorgt de muziek in alle vieringen. Een zanggroep ondersteunt de zang.

Alle vieringen beginnen om 19.15 uur.

Iedereen die zich deze vieringen op weg naar Pasen wil laten inspireren is van harte welkom in het Kerkelijk Centrum Zeist-West, de Clomp 3302

Collecten

1e collecte (rode collectezak): Diaconie

2e collecte (groene collectezak): Wijkgemeente Zeist-West

3e collecte (groene collectezak): missionair werk (zie toelichting)

Behalve in de kerkzaal kunt u uw bijdrage uiteraard ook digitaal overmaken.

U kunt daarvoor gebruik maken van de QR-code of de Zeist-West app. Tik op de knop Geven onderaan het scherm. Meer informatie over hoe u geld kunt overmaken vindt u op de website.

3e collecte: Missionair werk – Kliederkerk

Kliederkerk is een vrolijke en gastvrije missionaire vorm van kerk-zijn. De Protestantse Kerk in Nederland stunt lokale kliederkerken met materiaal, trainingen en inspirerende bijeenkomsten, zodat mensen van alle leeftijden samen meer over de Bijbel kunnen leren en samen kunnen vieren en eten.

Noodsituatie Congo

Het geweld in Oost-Congo is in de afgelopen tijd geëscaleerd. Gewapende milities hebben hun opmars gemaakt en mensen zijn gevlucht. Miljoenen zijn ontheemd in de regio en de huidige ontwikkeling zorgt opnieuw voor honderdduizenden vluchtelingen. De situatie is kritiek: er is nauwelijks voedsel, water of een veilige plek om te schuilen. Het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Zeist heeft besloten om aan het Christelijk Noodhulpcluster een gift van €5000,00 over te maken. De leden van het Christelijk Noodhulpcluster en hun partners zorgen voor voedsel, water, noodmaterialen om tenten mee te bouwen, veilige plekken om te schuilen en traumahulp voor de meest kwetsbaren. Ook vraagt de Diaconie de kritieke situatie in Congo te gedenken in gebeden en te bidden voor vrede.

College van Diakenen

Legaat ontvangen

Onze wijkgemeente heeft in dankbaarheid een legaat van € 1000 ontvangen van mevrouw G.J. (Jenny) Berghegen, die vorig jaar is overleden.

Er is geen speciale bestemming voor het bedrag genoemd en het zal daarom voorlopig worden toegevoegd aan de reserve van onze wijk.

Wij zijn heel blij en dankbaar voor deze schenkingen na overlijden. Het laat zien dat mensen niet alleen tijdens het leven bijdragen maar ook daarna zorg hebben voor de kerk van de toekomst.

De kerkrentmeesters

Tussenstand Actie Kerkbalans

Afgelopen week heeft het Kerkelijk Bureau de tussenstand opgemaakt van de opbrengst Actie Kerkbalans.

Zeist-West komt daar goed uit: 83% van de uitnodigingen is beantwoord en we hebben het begrotingsbedrag van € 125.000 gehaald. Inmiddels is € 125.900 toegezegd. Afgelopen jaar kwamen we uiteindelijk € 6000 boven de begroting uit.

Met nog 67 toezeggingen te gaan hopen we hier ook in de buurt te komen. Dus heeft u de envelop nog liggen of is hij onderin de mailbox beland: lever hem alsnog in.

In enkele gevallen is door een fout in het systeem, geen uitnodiging verzonden. Mocht u niets hebben ontvangen, neem dan contact op met Nicolette van de Kuilen via penningmeester@pknzeistwest.nl. Dan wordt het alsnog geregeld.

Wij zijn heel blij en dankbaar voor alle inzet en met het behaalde resultaat.

De Kerkrentmeesters

Activiteiten

Bibliodrama 4 maart geannuleerd

Door omstandigheden gaat de avond bibliodrama op dinsdag 4 maart niet door. De eerstvolgende keer zal op dinsdag 1 april zijn - ik ga er vooralsnog van uit dat ik tegen die tijd wat meer energie zal hebben dan nu het geval is.

Ds Tineke Dronkert

Agenda

· Zaterdag 1 maart, 15.00-18.00 uur, Oratorium Elias van Mendelssohn Bartholdy, Oosterkerk, Woudenbergseweg 44

· Zondag 2 maart, 10.00 uur, Zondagse viering in KC Zeist-West, voorganger ds. Geertien Morsink

· Zondag 2 maart, na de dienst mogelijkheid bestellen van huispaaskaars

· Zondag 2 maart, inzamelingsactie voor de voedselbank (zie nieuwsbrief) 

· Zondag 2 maart, 16.30-17.30 uur, Wake Zeist, Richelleweg 13, Soesterberg.

· Woensdag 5 maart, !9.15 uur, KC Zeist-West Oecumenische Aswoensdagviering, voorganger Charissa Meeuwenoord en Fred Kelder

· Vrijdag 7 maart, hele dag, Wereldgebedsdag

· Zaterdag 8 maart, 19.30 uur, Utrecht, St Jacobsstraat 171,Hohe Messe van Bach door Utrechts Studentenkoor en Orkest

· Zondag 9 maart, 10.00 uur, KC Zeist-West, 1ste 40-dagen zondag, voorganger Ds. Tineke Dronkert

· Zondag 9 maart, KC, na de dienst verkoop huispaaskaarsen

· Zondag 9 maart, KC, Inzameling voor de voedselbank.

Kijk ook op de agenda van de kerkapp Zeist-West voor meer activiteiten.

Activiteiten ontmoetingsgroep

Muziek met Arie Boers “De vogel en de componist”.

Op dinsdagavond 11 maart Arie zal vertellen over muziek waarin vogelgeluiden of vogelvoorstellingen zijn verwerkt.

Uiteraard zijn ook muziekfragmenten te horen en Arie speelt zelf ook.

De avond zal om 19.30 uur beginnen in het KC en de lezing duurt ongeveer een uur.

Voor alle activiteiten graag opgeven via ontmoetingsgroep@pknzeistwest.nl 

Oecumenische agenda

In verschillende kerken in Zeist zijn er veel activiteiten, lezingen, concerten, workshops etc. Die zijn te vinden in de agenda van de Raad van Kerken Zeist: https://www.raadvankerkenzeist.nl/actueel/agenda/

De moeite waard om eens te kijken of er bijeenkomsten zijn die je wilt bijwonen of waaraan je wilt meedoen. Je kunt zelf ook alle activiteiten, die voor een breder publiek toegankelijk zijn dan alleen de eigen wijk, aanmelden bij:  agenda@raadvankerkenzeist.nl.

De informatie komt dan op de website van de Raad van Kerken.

Jeannette van Andel 

je.andel@wxs.nl

Goed om te weten

Een beeld voor de veertigdagentijd

In de kerkzaal hangt per periode van het kerkelijk jaar een schilderij waarin een van de grote thema´s van die tijd wordt verbeeld. Voor de veertigdagentijd is dat ‘De Vlucht’ (acryl op doek, 90 x 90 cm). Het is het eerste beeld van een serie die ik schilderde bij het verhaal van Ruth. Het verhaal begint donker. Er is honger in het land en een familie vlucht weg uit Bethlehem omdat daar, notabene in het Broodhuis(!), geen boterham meer te krijgen is. Op het schilderij zien we een lange weg tussen hoge kale bergen in de woestijn. Onder een diepdonkere hemel lopen daar een paar vermoeide kleine mensjes, op zoek naar een plek waar voedsel is, waar ze kunnen leven. Ze zijn bijna uit ons zicht verdwenen. De vraag is of we ze willen blijven zien, de mensen die in onze tijd zo onderweg zijn. En dat zijn er zoveel!

Corja Bekius

Het project 'In de tuin, waar het leven wint'

De komende weken staan in het teken van de veertigdagentijd. Vanuit de kinderkerk verzorgen we het veertigdagenproject ‘In de tuin, waar het leven wint’, grotendeels gebaseerd op een project van Bijbel Basics. We gaan op weg naar Pasen met verhalen waarin een tuin een belangrijke plek of een veelzeggend beeld is. In de Bijbel komen we regelmatig het beeld tegen van een prachtige plek vol bloemen en planten, waar bomen groeien en volop water is. Zo’n weelderige tuin staat in de Bijbel voor vrede, leven en overvloed die God aan de mensen geeft; voor een wereld zoals God die bedoeld heeft.

Bij het project hoort ook een boekje dat alle kinderen ontvangen met daarin de verhalen van iedere zondag. Niet alleen in de kinderkerk gaan we iedere week met die verhalen aan de slag: de verhalen komen ook terug in de kerkdienst (met dank aan Tineke), en de bloemschikgroep maakt iedere week een schikking bij het verhaal. Voor we met de kinderen naar de kinderkerk gaan willen steeds even bij die schikking gaan kijken. Het boekje van de kinderen bevat ook een aantal challenges die ze thuis kunnen uitvoeren. Iedere week willen we één van die challenges voorlezen in de kerk, en de gemeenteleden vragen om die challenge die week uit te voeren. Anders dan de meeste andere jaren kiezen we dit jaar niet voor één projectlied dat steeds terug komt, maar zingen we iedere week een ander lied dat past bij het verhaal van die week.

Tot slot kun je in deze nieuwsbrief lezen dat ook de commissie Kunst & Kerk zich ook bij ons tuinproject aansluit en de 'Tuinroute’ van zondag op zondag in beeld wil brengen op de witte wand van de Ontmoetingsruimte: een wandvullend project voor heel de gemeente. We hopen dat het zo een leuk project wordt dat verder gaat dan alleen een project voor de kinderen.

PS. We houden nog enkele boekjes met verhalen en challenges over. Als je het leuk vind om met kleinkinderen mee te doen aan het project laat dat dan gerust weten. En de kleinkinderen zijn natuurlijk ook van harte welkom bij de kinderkerk.

Coby, Hennie en Geeske

DE TUIN

een wandvullend project voor de hele gemeente

Op onze weg naar Pasen volgen we dit jaar in de zondagdiensten het project ‘Tuin’ van de kinderkerk.

We beginnen in de tuin van Eden om de week erna te horen hoe Adam en Eva daaruit worden weggejaagd, de boze wereld in.  Ze zullen aan den lijve ondervinden wat het inhoudt om mens te zijn op aarde. Moord- en doodslag volgen, het leven is zwaar. Maar de herinnering aan de tuin van het paradijs zal het volk Israël  en later ook de kerk door de eeuwen heen blijven trekken.

Op de derde zondag lezen we over een heilsvisioen van Jesaja, dat dwars staat op alle ellende van oorlogsgeweld en ballingschap: de woestijn zal in een tuin veranderen, de steppe zal bloeien. De mensen zullen weer lachen en juichen! Met het beeld van de bloeiende steppe wordt het leven geschetst, zoals het door de Eeuwige ten diepste is bedoeld. ‘Zoals het niet is, nog niet; maar zoals het ooit moet worden en zal zijn’, schrijft Huub Oosterhuis in een toelichting bij zijn lied over de bloeiende steppe. Vaak wordt dat opgevat als een beeld van het hiernamaals, maar het is meer dan dat. Het is een visioen waaraan alle mensen samen, met al hun kracht en vanuit alles wat ze hopen, moeten blijven werken om er stukjes van te verwezenlijken. In het hier en nu, midden in de tijd, dwars tegen alle soorten dood in.

Op de vierde zondag lezen we over de graankorrel die in de akker zal moeten sterven om vrucht te dragen. Dit beeld verwijst naar de weg van Jezus door de dood heen naar de opstanding.

De week erna horen over de wijnstok (Jezus) en de ranken (de leerlingen). Als de ranken in liefde verbonden blijven met de stam zullen zij veel vrucht dragen.

Dan komt Palmzondag, het begin van de Goede Week. De mensen plukken groene takken van de bomen om Jezus als een koning in Jeruzalem in te halen; kort daarna roepen ze even hard met z’n allen: ‘kruisigt hem!’

Op de zevende zondag tenslotte zien we Maria Magdalena onthutst bij het lege graf staan. Waar hebben ze het lichaam van haar meester heengebracht? Dat vraagt ze aan een man die daar stil staat te kijken. Maria denkt dat hij de tuinman is, maar hij is de opgestane Heer.

Deze ‘Tuinroute’ willen we van zondag op zondag in beeld brengen op de witte wand van de Ontmoetingsruimte. We beginnen met een verzameling lege lijsten met een wit vlak. Deze vlakken worden week na week gevuld met ‘werk’ vanuit de gemeente. Dat kan van alles zijn.

Bij de eerste zondag bijvoorbeeld: geschilderde bloemen, bomen, dieren, water, gras, groene kruiden, Adam en Eva…., maar het kunnen ook  foto’s zijn en gedichten. Het formaat van de lijst is 100 hoog en 70 breed, dus maak de onderdelen niet te groot.

Bij de tweede zondag kun je denken aan berichten uit de krant, over de chaos van onze wereld, over een mens te zijn op aarde in déze wereldtijd. Dat is niet alleen maar ellende… donker en licht kunnen pal naast elkaar te vinden zijn.

Voor de derde zondag schildert onze schildergroep het lied De steppe zal bloeien.

Daarna komen nog 4 lijsten om te vullen. Elke zondag zullen we met de kinderkerk het paneel van de zondag vullen met het materiaal dat er dan is. Aan elk paneel dat al aan de beurt geweest is kunnen we later altijd nog dingen toevoegen, dus aarzel niet en laat uw verbeelding spreken! U kunt uw bijdrage voor de dienst op een tafel in de Ontmoetingsruimte leggen.

Namens de kinderkerk en de commissie Kunst & Kerk,

Corja Menken-Bekius

Digitale veertigdagenkalender

De digitale veertigdagenkalender, die sinds 2010 uitgegeven wordt door de Zeister Raad van Kerken wordt door steeds meer mensen gelezen en gewaardeerd. We willen deze opnieuw uitgeven. We sluiten aan bij het thema van het avondgebed in Zeist-West, met het thema ‘Een mens te zijn op aarde’.

U kunt u voor deze kalender aanmelden via deze link:

https://laposta.nl/f/ssrixtrs9hip

(lukt dat niet stuur dan een mail naar veertigdagenzeist@gmail.com)

Als u de veertigdagenkalender eerder hebt ontvangen hoeft u zich niet opnieuw aan te melden.

Iftar in het Kerkelijk Centrum op 8 maart

Op zaterdag 8 maart wordt een Iftar ( maaltijd tijdens de ramadan na zonsondergang) gehouden in het Kerkelijk Centrum van 18.30 tot 20.30uur

(inloop vanaf 18 uur).

Een Turkse vrouw, Necibe Cetintas, lid van het Platform voor Levensbeschouwingen en Religies organiseert dit vanuit de Stichting SECU

(https://www.secuonline.nl/) samen met het Platform.

Er hebben zich 3 mensen aangemeld, maar ik kan nog 1-2 mensen meenemen. De moeite waard om een keer mee te maken.

Er zijn geen kosten aan verbonden. Aanmelden bij Jeannette van Andel,

tel. 030 6955221, email: je.andel@wxs.nl

Wie het eerst komt....

Van harte aanbevolen!

Huispaaskaarsen

Ook dit jaar bieden we weer de mogelijkheid een huispaaskaars te bestellen.

Op zondag 2 maart en zondag 9 maart kunt u na de viering in het Kerkelijk Centrum uw bestelling plaatsen, in de Ontmoetingsruimte zit iemand met een intekenlijst of download het Bestelformulier Huispaaskaarsen en stuur dit naar Peter de Jong (adresinformatie op het Bestelformulier).

Betaling: Contant of met een Tikkie.

U krijgt de bestelling voor Pasen zonder kosten bij u thuis afgeleverd.  

Hans Eggersman en Peter de Jong

Diensten- en Productenveiling: bijdragen gezocht

📅 Vrijdag 4 april | 🕢 19:30 uur | 📍 Oosterkerk

De werkgroep Diaconie voor Zeist organiseert een bijzondere diensten-, producten- en talentenveiling.  Hiermee steunen we Start Kansrijk, ons jaardoel, én versterken we de verbinding tussen alle Protestantse Kerken in Zeist.

Een avond vol talent en gezelligheid!

Met als speciale gast Timzingt – cabaretier, muzikant en columnist – belooft het een avond vol humor en inspiratie te worden.

Jouw talent, product of dienst maakt het verschil!

Kun jij…

🍰 Heerlijke taarten bakken?

👶 Een avondje oppassen?

📸 Een dronefoto maken van een huis?

🚗 Een auto wassen?

🔥 Zalm roken?

🌸 Een prachtig bloemstuk maken?

🍽️ Een diner koken voor iemand?

óf heb je een ander leuk talent, een product of dienst om te veilen? Laat het ons weten!

📩 Meld jouw bijdrage aan via corry.dijkstra@planet.nl

Samen maken we er een geweldige en succesvolle avond van!

Hartelijke groet van de werkgroep Diaconie van Zeist

Contactgegevens voor het pastoraat

Wanneer u in het geval van een crisis een beroep wilt doen op de predikant, dan kunt u daarvoor contact opnemen met de ouderling voor het pastoraat Wim Blom (06-49836194). Hij zal dan het verdere contact regelen.

In alle andere gevallen kunnen gemeenteleden van 80 jaar en ouder contact opnemen met de u bekende contactpersoon. Indien die niet bekend is, dan via Corrie de Koning (06-17603003) of Janneke Keijmel (030-6953161). En leden jonger dan 80 jaar kunnen contact opnemen met de u bekende contactpersoon of met Kees Manintveld (06-15097230).

Omzien naar elkaar

Actie voor de voedselbank

Als kerk in de wereld is het onze verantwoordelijkheid om naar elkaar om te zien. Met veel mensen gaat het goed, maar dat geldt niet voor iedereen. Een aanzienlijk aantal mensen heeft onvoldoende geld om rond te komen en is deels afhankelijk van de voedselbank.

Op de zondagen 2 en 9 maart willen we weer een inzamelingsactie van producten voor de voedselbank houden. De producten, waar vooral behoefte aan is, zijn kaas, zonnebloemolie, margarine, pindakaas, honing en bloem. Verder zijn ook andere houdbare producten natuurlijk van harte welkom.

Wij stellen het erg op prijs, als u één of meer van deze producten wilt meenemen naar de kerk en wilt deponeren in de kratten, die daarvoor klaar zullen staan in de ontmoetingsruimte.

U kunt de voedselbank ook financieel steunen door geld te doneren op bankrekening NL 54 RABO 0132 5417 26 t.n.v. Voedselbank Zeist.

De diaconie

Wake Zeist 2 maart 2025

Elke 1e zondag van de maand staan we stil bij vreemdelingendetentie in Kamp van Zeist. Een teken aan de politiek dat het vreemdelingenbeleid anders moet.

Op 16 februari was er een extra wake voor een moeder met twee kinderen die zouden worden uitgezet naar Nigeria. Buiten het feit dat de kinderen hier geworteld zijn, heeft moeder grote medische problemen. Enkel dagen na de wake is het gezin op vrije voeten gesteld, om de zaak over die medische zaken af te wachten. 

Kinderpardon blijft een belangrijk item en er is nog geen verandering hierin.  

Kom ook, Neem mensen mee, Neem bloemen mee. Zondag 02-03-2025, om 16.30 uur

 Detentiecentrum Zeist, Richelleweg 13, Soesterberg, vanuit Soest aan de overkant van de A28. Vanaf Zeist afslag Soesterberg. Bus 56 A’foort – Zeist  

inf. 0629025008 en www.wakezeist.nl

INLIA

Tien jaar BBB en LVV - een terugblik

Ruim tien jaar geleden deed het Europees Comité voor Sociale Rechten van de Raad van Europa (ECSR) de belangwekkende uitspraak over het basisrecht van ieder mens op voeding, kleding en onderdak, waaruit de ‘Bed-Bad-Brood’ voorzieningen in Nederland zijn ontstaan.

De straat als oplossing?

Volgens de Vreemdelingenwet 2000 krijgen asielzoekers van wie de asielaanvraag (definitief) is afgewezen een vertrektermijn van 28 dagen. Indien zij binnen die termijn niet zijn teruggekeerd naar hun land van herkomst, komen ze op straat te staan.

In november 2014 bepaalde het ECSR na een klacht van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) echter dat ongedocumenteerde vreemdelingen recht hebben op basisvoorzieningen zoals voeding, kleding en onderdak.

Dit oordeel van het ECSR werd overgenomen door de rechters van de Centrale Raad van Beroep. In diverse ‘centrumgemeenten’ (die verantwoordelijk zijn voor de maatschappelijke opvang van Nederlandse daklozen in hun regio) ontstonden sinds 2015 zogenaamde Bed-Bad-Brood locaties voor ongedocumenteerde vreemdelingen. Dat zijn vaak asielzoekers van wie het asielverzoek is afgewezen, maar die niet zijn uitgezet of teruggekeerd naar het land van herkomst.

Van BBB naar LVV

Op 1 april 2019 begon in vijf steden in Nederland het pilotproject Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV). In de LVV werkten gemeenten, rijksdiensten zoals de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) en ngo’s samen aan duurzame oplossingen voor de doelgroep. Voor het eerst in lange tijd nam de Rijksoverheid weer zijn verantwoordelijkheid. Daarmee kwam een einde aan de merkwaardige situatie dat de Rijksoverheid mensen zonder voorzieningen op straat zet, die vervolgens door gemeentelijke overheden in samenwerking met ngo’s weer worden opgevangen.

LVV beëindigd

In ruim vijf jaar tijd werden voor meer dan 700 mensen duurzame oplossingen in de vorm van ofwel terugkeer ofwel alsnog legaal verblijf gerealiseerd, waardoor voorkomen werd dat zij als dakloze op straat moesten zien te overleven. Ondanks deze resultaten koos het huidige kabinet er echter voor om de LVV per 1 januari 2025 te beëindigen. Dit zou betekenen dat de gemeenten de kosten voor de opvang en begeleiding weer zelf zouden moeten dragen. Tegen de beëindiging van de LVV door de Rijksoverheid lopen nog allerlei juridische procedures. Inmiddels is duidelijk dat ook EU-richtlijnen lidstaten verplichten tot het verstrekken van basale voorzieningen aan kwetsbare vreemdelingen. Het huidige kabinet trekt zich daar echter nog steeds niets van aan.

Back to BBB?

De opvang en begeleiding van dakloze vreemdelingen lijkt daarmee eerst weer op het bordje van gemeenten terecht te komen. De inzet gedurende de afgelopen tien jaar maakte voor honderden dakloze asielzoekers het verschil: alsnog een legale verblijfsstatus of opnieuw recht op rijksopvang of een terugkeer met toekomstperspectief in het land van herkomst. En het voorkómen van dakloosheid, met alle daarbij behorende humanitaire ellende en maatschappelijke overlast, komt ten goede aan de samenleving als geheel. De straat is nog steeds niet de oplossing!

Bloemen

De bloemen van zondag 23 februari zijn met een hartelijke groet en de beste wensen gegaan naar Nico en Ria van der Ros. Nico ligt voorlopig nog in het ziekenhuis om te herstellen.

Nieuwe adressen

Adressen vanuit de gemeente voor de zondagse bloemengroet kunt u sturen aan bloemengroet. Graag jong en oud, vreugde en verdriet, of andere bijzonderheden. U kunt eventueel ook bellen en een bericht inspreken op de volgende nummers: Jannie van Beest 06- 30 25 41 98 of Chantal van Lieshout 030-69 59 931 (de voicemail wordt aangenomen met de familienaam Wagenaar).  
Sluitingstijd kopij
De sluitingstijd voor kopij voor de website en de Nieuwsbrief is op donderdagavond 20:00 uur.
Stuur uw berichten aan publiciteit@pknzeistwest.nl.

