Protestantse Wijkgemeente PKN Zeist-West

Nieuwsbrief 727 - 15 december 2024

Vieringen

Zondag 15 december

Bij de dienst

Zondag is de derde zondag in de advent. Het is een viering van Schrift en Tafel, met ds. Tineke Dronkert als voorganger.

Kinderkerk

Kinderkerk adventproject 'Bestemming Bethlehem'

Op de 3e advent luisteren we naar de profeet Micha. Micha is boos: "Jullie luisteren niet naar God, en doen niet wat God vraagt. Jullie gaan maar door met slechte dingen doen. Geen wonder dat God daar boos over is". Wat denk jij: zou Micha, als hij bij ons op bezoek zou komen wel tevreden zijn? Of vergeten wij soms ook wat voor God belangrijk is? Waar zou Micha bij ons allemaal tegen protesteren? Daar gaan we het over hebben in de kinderkerk. Gelukkig is Micha niet alleen boos. "God is wel boos, maar hij vergeet jullie niet. Een klein kindje in de kleine stad Bethlehem zal redding brengen'.

Ook deze week werken we verder aan de kijktafel 'Bestemming Bethlehem'. Hebben jullie David al gezien op de kijktafel?

Namens de kinderkerk,

Coby, Hennie en Geeske

Collecten

1e collecte (rode collectezak): Diaconie

2e collecte (groene collectezak): Wijkgemeente Zeist-West

3e collecte (groene collectezak): Kerk en Samenleving

Behalve in de kerkzaal kunt u uw bijdrage uiteraard ook digitaal overmaken.

U kunt daarvoor gebruik maken van de QR-code of de Zeist-West app. Tik op de knop Geven onderaan het scherm. Meer informatie over hoe u geld kunt overmaken vindt u op de website.

Collecte voor de wijkinloophuizen

Zondag 15 december is er een collecte voor het werk van de wijkinloophuizen van Kerk en Samenleving.

Zoals u wellicht weet, vinden wekelijks veel mensen de weg naar één van onze wijkinloophuizen. Om een kopje koffie te drinken, een praatje te maken of mee te doen aan een activiteit. Om gezien en gehoord te worden. Om er te mogen zijn. En dat wordt gewaardeerd door de mensen die komen!

Dit werk mogen we doen namens de kerken. En dus namens u en jou!

Uiteraard brengt ons werk kosten met zich mee. En zoals u weet, is alles de laatste tijd duurder geworden. Voor onze inkomsten zijn wij afhankelijk van subsidies en giften. En deze giften zijn hard nodig.

Daarom doen we een beroep op u om ons werk te ondersteunen met een gift in de collecte. Zodat dit mooie werk door kan gaan. 

Daarnaast vragen we u om gebed voor allen die bij ons werk betrokken zijn en in het bijzonder voor de bezoekers.

Overigens bent u van harte welkom om een keer binnen te komen bij onze wijkinloophuizen. Om te ervaren wat daar wordt gedaan.

Daarnaast kunnen we ook nog vrijwilligers gebruiken. Misschien iets voor u of jou? Schroom niet om contact met ons op te nemen.

Alvast heel hartelijk dank voor uw bijdrage en uw gebed.

Namens bestuur, coördinatoren en vrijwilligers. Maar vooral namens onze bezoekers.

Hartelijke groet,

Marianne Krijgsman

coördinator Wijkinloophuis Zeist-West

Activiteiten

Zien we jou op de creatieve kerstmarkt?

Vandaag, 14 december, is het zover, dan is dé Creatieve Kerstmarkt in Kerkelijk

Centrum Zeist-West. Wij kijken er enorm naar uit!

Een paar laatste tips:

Vergeet niet contant geld mee te nemen.

Het ‘Rad van Avontuur’ staat klaar met mooie prijzen waar veel lokale ondernemers aan bijdragen hebben – loten kosten slechts €2,00 per stuk.

Er zijn maar liefst 6 superleuke inloop workshops voor kinderen. €2,00 per workshop.

Alle opbrengst van de creatieve markt is voor het Zeister initiatief Start Kansrijk, we hopen op een prachtige opbrengst waarmee veel gezinnen geholpen kunnen worden!

Tot zaterdag in Kerkelijk Centrum Zeist-West!

Samen met alle protestantse kerken in Zeist maken we er een onvergetelijke kerstmarkt van!

Hartelijke groet van de Werkgroep Diaconie van Zeist

Morgengebed 19 december

In de advent houden we tweemaal een morgengebed, op donderdag 12 en donderdag 19 december. Om 10 uur houden we een korte viering, daarna gaan we met elkaar in gesprek. Er is koffie en thee.

Bij de zondagse vieringen worden de lezingen van Bijbel Basics (Bestemming Bethlehem) gevolgd met de daarbij behorende bijbelfiguren.

Wij hebben als thema gekozen: 12 december ‘Ruth’ en 19 december ‘David´. Als je mee wilt doen geef dat dan aan een van ons door, dan weten we op hoeveel mensen we ongeveer kunnen rekenen. Van harte welkom! 

Jeannette van Andel en Arie Boers

je.andel@wxs.nl / arieboers@casema.nl 

030 6955221 / 030 6952853

Zaterdag 21 december, 19.30 uur: Kerstconcert door La Fragola in de NoorderLichtkerk 

Pop-up muziekgezelschap La Fragola komt weer naar Zeist, mét pauken en trompetten, voor een kerstconcert! Op het programma staan de mooiste delen uit het Weihnachtsoratorium van J.S. Bach en bekende kerstklassiekers, met koor en orkest. La Fragola treedt -altijd belangeloos- op in woonzorgcentra en andere plekken, zoals in de zomer in het Slottuintheater. Zaterdagavond 21 december werken ze samen met de NoorderLichtgemeente. Dus kom genieten, neem (de misschien wat eenzamere) buren, vrienden en familie mee! Het concert is voor iedereen, vrij toegankelijk (collecte na afloop) en duurt ongeveer een uur. De deur opent om 19.15 uur, Bergweg 92a.

In samenwerking met MeanderOmnium is om 18.45 uur een speciale ontvangst voor bezoekers van oa 't Volle Hof en deelkasten. Ken je iemand die hiervoor ook een uitnodiging zou mogen ontvangen? Laat het weten aan Jorika Baarda: j.h.baarda@gmail.com

Agenda

· Zaterdag 14 december 11.00-17.00 uur KC - Creatieve Kerstmarkt Samen Kerst in Zeist

· Zondag 15 december KC 10.00 uur Viering 3e Advent,- Schrift en Tafel, voorganger Tineke Dronkert, er is kinderkerk

· Zondag 15 december 14.30-16.30 Oosterkerk, Midwinterconcert met koor Cantiamo en Alphens Kozakkenkoor

· Zondag 15 december 15.00-16.30 uur Broedergemeente - Zusterplein 12, Kerstconcert Zeister Philharmonisch Orkest

· Zondag 15 december 19.00-21.00 uur Nieuwe Kerk, - Boulevard 2A, Kerstzangdienst voor iedereen met Reflection en Drumfanfare Jonathan

· Maandag 16 december 19.15-20.30 uur Doopsgezinde Gemeente, - Pauw van Wieldrechtlaan 29a, Wake voor vrede en recht

· Vrijdag 20 december 10.00-11.00 uur Doopsgezinde Gemeente, - Pauw van Wieldrechtlaan 29a, KERST op schoot (0-4 jaar)

 Kijk ook op de agenda van de kerkapp Zeist-West voor meer activiteiten.

Oecumenische agenda

In verschillende kerken in Zeist zijn er veel activiteiten, lezingen, concerten, workshops etc. Die zijn te vinden in de agenda van de Raad van Kerken Zeist: https://www.raadvankerkenzeist.nl/actueel/agenda/

De moeite waard om eens te kijken of er bijeenkomsten zijn die je wilt bijwonen of waaraan je wilt meedoen.

Je kunt zelf ook alle activiteiten, die voor een breder publiek toegankelijk zijn dan alleen de eigen wijk, aanmelden bij:  agenda@raadvankerkenzeist.nl.

De informatie komt dan op de website van de Raad van Kerken.

Jeannette van Andel 

je.andel@wxs.nl

Goed om te weten

50 jaar Kerkelijk Centrum

50 jaar geleden eerste heipaal

Op 16 december 1974 werd de eerste heipaal voor het Kerkelijk Centrum de grond in ging. Het ventrum was onderdeel van het  nieuwe winkelcentrum De Clomp.

Het was toen nog een kale vlakte en het winkelcntrum is ondertussen een tweede keer volledig opnieuw opgebouwd.

Op 18 november 2025 is het 50 jaar geleden dat het kerkelijk centrum officieel geopend werd.

Dit jubileumjaar gaan we natuurlijk vieren en we zullen regelmatig herinneringen aan deze 50 jaar delen in de nieuwsbrief en in Opgang.

Op de foto ziet u de kale vlakte waar alles nog moest beginnen..

Lege pennen- en stiftendoos is gestopt

De doos zat weer vol: ruim 8 kg. De Weggeefwinkel was er blij mee!

Maar……. helaas stopt de actie. Het recyclen wordt financieel te duur en lever niets meer op. Afgelopen jaren was de totale opbrengst voor de Weggeefwinkel €5000,-. Goed voor de energiekosten.

De doos is nu dus weg.

Dank aan alle goede spaarders!

Contactgegevens voor het pastoraat

Wanneer u in het geval van een crisis een beroep wilt doen op de predikant, dan kunt u daarvoor contact opnemen met de ouderling voor het pastoraat Wim Blom (06-49836194). Hij zal dan het verdere contact regelen.

In alle andere gevallen kunnen gemeenteleden van 80 jaar en ouder contact opnemen met de u bekende contactpersoon. Indien die niet bekend is, dan via Corrie de Koning (06-17603003) of Janneke Keijmel (030-6953161). En leden jonger dan 80 jaar kunnen contact opnemen met de u bekende contactpersoon of met Kees Manintveld (06-15097230).

Omzien naar elkaar

INLIA - Kerst 2024: Donkere dagen

De donkere dagen voor Kerst… dit jaar ervaar ik ze echt zo. Je kunt in mijn positie weinig anders dan droevig zijn over de kant die we opgaan in Nederland en in de wereld. Je zet je in om de wereld een beetje beter te maken en nu zie je zoveel van waarde afgebroken worden.

Het drukt op me – de plannen van dit kabinet en de verkiezingen in Amerika. Begrijp me goed: ik heb het niet over ‘linkse’ of ‘rechtse’ verkiezingswinst. Je kunt van mening verschillen over hoe je er komt, als het doel maar is om het land, de wereld, een stukje beter te maken. Leiders zouden moeten bijdragen aan oplossingen voor de vraagstukken van onze tijd. 

Werkgevers vragen het kabinet bijvoorbeeld om het makkelijker te maken om asielzoekers aan te nemen omdat de economie vastloopt vanwege het enorme personeelstekort. De voorzitter van VNO-NCW Noord, Sieger Dijkstra, zei er nog bij: “We willen toch niet dat ze de hele dag duimen draaien, dat vergroot de problemen”. De effecten van het kabinetsbeleid zijn juist dat mensen langer in de wacht zitten.

De Spreidingswet werkt, dat zien we in de praktijk. Waarom zou je als regering iets dat werkt willen afschaffen? Waarom zou je ervoor kiezen om chaos te creëren, in plaats van oplossingen? En waarom zou je grootschalige opvangcentra willen als je weet dat een overgrote meerderheid van gemeenten juist graag kleinschalige opvang wil? Terwijl kleinschalige opvang ook beter is voor de samenleving en voor de mensen in de opvang zelf? Daar is heel veel draagvlak voor. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten pleit ervoor, 98,5% van de gemeenten wil dit. Dus niet links, niet rechts, niet grote gemeenten of kleine gemeenten. Nee: allemaal!

Nog een voorbeeld: de Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV). Het kabinet staakt de financiering ervan. Terwijl de LVV aantoonbaar resultaat boekt; dakloze (en vaak ongedocu­menteerde) asielzoekers worden opgevangen en begeleid naar een nieuwe toekomst. Voor 69% wordt een oplossing gevonden. In plaats van uitzichtloos op straat leven: terugkeer naar het land van herkomst, vestiging in een ander land of een verblijfsvergunning hier als daar recht op is. Als deze aanpak werkt, waarom wil je deze mensen dan toch op straat hebben?

De vragen stapelen zich op. Het ongekend verminderen van het budget voor de IND terwijl die dienst het juist extra druk krijgt door kabinetsmaatregelen; het sluiten van de enige forensische kliniek voor transculturele psychiatrie terwijl mensen die een gevaar vormen voor zichzelf en voor anderen dan op straat belanden – waarom, waarom? Donkere dagen.

Maar we hebben nog hoop, er branden nog kaarsjes. In een lunchroom hoorde ik pas iemand beweren “80% van de asielzoekers is crimineel”. Ik sprak de man aan: “Als u vindt dat we niet meer dan 10 asielzoekers per jaar op moeten nemen, is dat uw recht. Ik zal dit recht verdedigen. Prima. Maar ik zou het wel op prijs stellen als u zich aan de feiten wil houden. Wat u zei, klopt niet. Als 80% van de asielzoekers door de overheid wordt erkend als vluchteling kunnen ze geen criminelen zijn.” De man stelde daarop - daar gaan we weer - dat het ‘linkse’ politici zijn die verantwoordelijk waren voor het binnenhalen van asielzoekers. Ik wees hem er op dat ik niet aan partijpolitiek doe, maar dat de 4 voorgaande bewindspersonen op deze post van de VVD waren. Hij wilde niet meer met me praten.

Maar: zijn metgezellin knikte me toe. En een andere vrouw vroeg me of er cursussen waren om zo’n gesprek aan te gaan. Weer anderen vertelden me dat ook zij de behoefte voelen om weerwoord te bieden. Soms moet je opstaan. Opstaan voor de feiten. Voor de waarheid. Voor de medemens. Om me heen hoor ik meer en meer de behoefte om dat te doen. Dat zijn de kaarsjes die ik zie. De mensen die een lichtpunt willen zijn. Laten we al die vlammetjes samenvoegen tot één groot, warm licht.

Ik wens u een Kerstfeest vol licht en liefde.

Met warme groet,

John W.R. van Tilborg

Directeur INLIA Foundations

Wake voor vrede en recht

Op maandag 16 december om 19.30 u organiseert de Doopsgezinde Gemeente Zeist in navolging van de Geertekerk in Utrecht, een wake voor vrede en recht.

In de wake laten we uit drie oorlogsgebieden een stem klinken, we steken kaarsen aan, bidden en zingen over vrede en recht voor allen wereldwijd.

Zo trachten we met elkaar tegen alle onrust in een hoopvol geluid te laten klinken, in het vooruitzicht van Kerstmis, feest van licht en vrede.

De kerk is open vanaf 19.15 u.

Wanneer:      maandag 16 december

Tijd:             19.30 uur, zaal open vanaf 19.15 uur.

Waar:           Doopsgezinde Kerk, Pauw van Wieldrechtlaan 29a in Zeist

Toegang is natuurlijk vrij.

Wake kinderpardon en kerkasiel

Eduard Disch is al bijna 100 dagen in actie voor een generaal kinderpardon. Dagelijks flyert hij bij het Ministerie van Asiel en Migratie. Op de dinsdagen doet hij dit bij de 2e Kamer. Ook is er een brief verstuurd naar alle fracties in de 2e kamer.

Het doel is:

Een onmiddellijk kinderpardon voor alle kinderen die meer dan vijf jaar in Nederland wachten op hun verblijfsvergunning

Een duurzaam en kindvriendelijk asielbeleid. Bij de beoordeling van de aanvraag staat het belang van het kind centraal

Deze doelen zijn nog niet bereikt. Eduard is daarom vastberaden om zijn acties door te zetten. Als je hier achter staat kun je ( als je dat nog niet gedaan hebt) de petitie tekenen: https://actie.degoedezaak.org/petitions/generaal-kinderpardon

Ook kun je Eduard ondersteunen door te helpen flyeren. Zie www.childsupporto.nl

Ik heb dat een paar maal gedaan en het is mooi te zien hoe bevlogen hij is.

En naast enkele vervelende opmerkingen heb je ook mooie ontmoetingen.

De actie van Eduard begon toen hij de 13 jarige Ariana Babayants op televisie zag. Zij dreigde op dat moment uitgezet te worden. Dat werd door de rechter op het laatste moment voorkomen. Nu dreigde opnieuw uitzetting. De angst was groot. Vanuit deze angst hebben zij op de deur van een kerk geklopt en gevraagd om bescherming. Wijkgemeente Open Hof in Kampen heeft de deur opengezet voor dit gezin. Zij organiseren een 24/7 viering. Meer informatie is te vinden op hun website.

Ik hoorde onlangs dat mensen uit de Oosterkerk binnenkort naar Kampen gaan om een viering te verzorgen.

Wil je mee meld je dan even bij Irma Jansen, email: irmakleinjansen@gmail.com.  Ook kun je natuurlijk zelf in actie komen.

Beide activiteiten van harte aanbevolen!

Jeannette van Andel

Bloemen

De bloemen van zondag 8 december zijn gegaan naar Corrie Doelman. Als groet en beterschap voor haar herstel. Corrie verblijft (na een val en operatie) voor revalidatie in het Zonnehuis in Doorn en hoopt eind december weer naar huis terug te kunnen.

Bloemen detentiecentrum

A.s. zondag staat er weer namens onze gemeente een mooie bos bloemen in de dienst van het detentiecentrum in Soesterberg. 

Na afloop van de dienst mogen de gedetineerden een bloem mee naar hun kamer nemen en in een vaasje zetten. Het is fijn dat ze weten dat er aan hen gedacht wordt.

Heleen van den Berg

Nieuwe adressen

Adressen vanuit de gemeente voor de zondagse bloemengroet kunt u sturen aan bloemengroet. Graag jong en oud, vreugde en verdriet, of andere bijzonderheden. U kunt eventueel ook bellen en een bericht inspreken op de volgende nummers: Jannie van Beest 06- 30 25 41 98 of Chantal van Lieshout 030-69 59 931 (de voicemail wordt aangenomen met de familienaam Wagenaar).  

Sluitingstijd kopij

De sluitingstijd voor kopij voor de website en de Nieuwsbrief is op donderdagavond 20:00 uur.

Stuur uw berichten aan publiciteit@pknzeistwest.nl.

