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Vieringen

Zondag 9 maart

Deze zondag is de eerste in de veertigdagentijd. Samen met de kinderkerk en de liturgische bloemschikkingen werken we rond het thema "de tuin". 

We lezen Gen. 2: 8 - 25 over de bloeiende tuin, en als contrast het verhaal over de plek waar de leegte overheerst en de duivel de macht lijkt te hebben. 

Kinderkerk

Hou jij er ook zo van om als het mooi weer is buiten in een tuin te zijn?

Een tuin is meestal een fijne plek, waar je lekker kunt spelen of juist uitrusten.

De eerste tuin in de Bijbel is de tuin van Eden, een groene tuin vol bloemen en planten.

God heeft de wereld bedoeld zoals die mooie tuin: een wereld waar de mensen in vrede met elkaar en de natuur leven.

In de kinderkerk gaan wij ook werken aan een mooie bloementuin.

Hennie

Wekelijks oecumenisch avondgebed

Na de Aswoensdagviering is er wekelijks tot Pasen een oecumenisch avondgebed.

Als thema hebben we gekozen: ‘Een mens te zijn op aarde'.

12 maart is het thema: 'In een ander licht´.

Mgr Joris Vercammen (Oud-Katholieke Kerk) en Jeannette van Andel zijn de voorgangers en Arie Boers is pianist in deze viering.

Er is een zanggroep uit wijkgemeente en parochie die de zang ondersteunt.

Van harte welkom om 19.15 uur in het Kerkelijk Centrum Zeist-West.

Er is ook stream en kerkomroep.

Collecten

1e collecte (rode collectezak): Diaconie

2e collecte (groene collectezak): Wijkgemeente Zeist-West

3e collecte (groene collectezak): Binnenlands diaconaat

Behalve in de kerkzaal kunt u uw bijdrage uiteraard ook digitaal overmaken.

U kunt daarvoor gebruik maken van de QR-code of de Zeist-West app. Tik op de knop Geven onderaan het scherm. Meer informatie over hoe u geld kunt overmaken vindt u op de website.

Activiteiten

Welkom bij de producten- en dienstenveiling op 4 april!

Nog een maand tot de producten- en dienstenveiling op 4 april. Kom jij ook bieden op unieke producten, talenten en diensten? Met als speciale gast Timzingt – cabaretier, muzikant en columnist – belooft het een avond vol humor en inspiratie te worden. Je steunt er bovendien het project Start Kansrijk mee! 🎉
📍 Datum: 4 april | Locatie: Oosterkerk Zeist | tijd: 19:30 uur

Deel dit bericht met je vrienden en nodig ze uit!

Agenda

· Zondag 9 maart, 10.00 uur, KC, 1e zondag 40-dagen Invocabit (‘roept Hij mij aan’), voorganger Ds. Tineke Dronkert

· Zondag 9 maart, KC,  na de dienst: eerste bord ‘tuinroute’ te vullen met bijdragen vanuit de kinderkerk en de gemeente

· Zondag 9 maart, KC, na de dienst verkoop huispaaskaarsen

· Zondag 9 maart, KC, inzameling voor de voedselbank

· Dinsdag 11 maart, 19.30 uur, KC, Muziek met Arie Boers “De vogel en de componist”

· Woensdag 12 maart, 19.15 uur, KC, Oecumenisch avondgebed 40-dagen, Voorgangers Mgr. Joris Vercammen en Jeannette van Andel

· Zondag 16 maart, 10.00 uur, KC, 2e zondag 40-dagen Reminiscere (‘gedenk’), Voorganger ds. I. Jansen-Kleinjan

Kijk ook op de agenda van de kerkapp Zeist-West voor meer activiteiten.

Activiteiten ontmoetingsgroep

Muziek met Arie Boers “De vogel en de componist”.

Op dinsdagavond 11 maart Arie zal vertellen over muziek waarin vogelgeluiden of vogelvoorstellingen zijn verwerkt.

Uiteraard zijn ook muziekfragmenten te horen en Arie speelt zelf ook.

De avond zal om 19.30 uur beginnen in het KC en de lezing duurt ongeveer een uur.

Voor alle activiteiten graag opgeven via

ontmoetingsgroep@pknzeistwest.nl 

Goed om te weten

PROJECT DE TUIN - doet u ook mee?

OPROEP

Aanstaande zondag horen we als eerste lezing Genesis 2: 8 - 25. In de Ontmoetingsruimte wordt na de dienst het eerste bord van de ‘tuinroute’ op onze weg naar Pasen gevuld met eerste bijdragen vanuit de gemeente, waaronder die van de kinderkerk. We hopen op bloemen, bomen, dieren, water, grassen en kruiden, Adam en Eva in de tuin, geschilderd, gehaakt, gebreid, gefotografeerd… laat uw creativiteit maar spreken!

Week 2

Het tweede bord is gewijd aan ‘mens te zijn op aarde in deze wereldtijd’. Uit het paradijs gejaagd, de boze buitenwereld in - welke beelden komen op? Misschien kunnen we hier de krant laten spreken met foto’s en vele ‘koppen’? Daartussen dan graag beelden van hoe mensen elkaar kunnen vasthouden en bemoedigen.

Bijdragen graag voor de dienst op een tafel bij de witte wand leggen, dan kan na de dienst het bord worden ingevuld. Latere aanvullingen zijn altijd mogelijk. Dus als u een prachtige vogel voor in de tuin wilt maken, maar wat meer tijd nodig heeft, geen probleem. Daar vinden we altijd wel een plekje voor.

Kinderkerk / Kunst & Kerk

Coördinator Ondersteuning Vieringen

Tijdens en rondom onze vieringen zijn veel mensen actief. Vaak werken ze op de achtergrond, maar ze spelen een onmisbare rol in het soepel en veilig laten verlopen van de vieringen. Ze zorgen ervoor dat iedereen zich welkom en op zijn of haar gemak voelt.

De kerkrentmeesters dragen hier formeel de verantwoordelijkheid voor, maar hun takenpakket is al omvangrijk. Omdat we het belangrijk vinden om met alle betrokken groepen goed contact te houden, hebben we de functie van coördinator ondersteuning vieringen in het leven geroepen.

Deze coördinator is het centrale aanspreekpunt voor de BHV’ers, EHBO’ers, gastvrouwen en -heren, kosters, kerstversierders en de roostermaker. Bij vragen of knelpunten kunnen zij bij hem terecht. Indien nodig schakelt hij met de kerkenraad. Daarnaast gaat hij jaarlijks in gesprek met de kerkenraad over relevante ontwikkelingen en mogelijke aandachtspunten.

We zijn dan ook heel blij dat Paul Ruyssenaars deze rol op zich neemt! De komende tijd zal hij contact zoeken met de coördinatoren van de verschillende groepen om samen te bespreken wat ze voor elkaar kunnen betekenen.

De wijkkerkenraad

EHBO-koffer en pleisters

Er is een nieuwe EHBO-koffer aan de wand bevestigd  (op dezelfde plek, bij het brandblusapparaat).

Maar de pleisters zitten nu in een aparte pleisterdispenser naast die EHBO-koffer.

Dat betekent dat je niet voor elke pleister de hele EHBO-koffer van de muur hoeft te halen en te openen.

Als je niet weet hoe het moet en er is een EHBO-er van dienst vraag het dan even. Gerard van Heiningen weet ook hoe het werkt.

Namens de EHBO-groep van het KC,

Jeannette van Andel

Een beeld voor de veertigdagentijd

In de kerkzaal hangt per periode van het kerkelijk jaar een schilderij waarin een van de grote thema´s van die tijd wordt verbeeld. Voor de veertigdagentijd is dat ‘De Vlucht’ (acryl op doek, 90 x 90 cm). Het is het eerste beeld van een serie die ik schilderde bij het verhaal van Ruth. Het verhaal begint donker. Er is honger in het land en een familie vlucht weg uit Bethlehem omdat daar, notabene in het Broodhuis(!), geen boterham meer te krijgen is. Op het schilderij zien we een lange weg tussen hoge kale bergen in de woestijn. Onder een diepdonkere hemel lopen daar een paar vermoeide kleine mensjes, op zoek naar een plek waar voedsel is, waar ze kunnen leven. Ze zijn bijna uit ons zicht verdwenen. De vraag is of we ze willen blijven zien, de mensen die in onze tijd zo onderweg zijn. En dat zijn er zoveel!

Corja Bekius

Digitale veertigdagenkalender

De digitale veertigdagenkalender, die sinds 2010 uitgegeven wordt door de Zeister Raad van Kerken wordt door steeds meer mensen gelezen en gewaardeerd. We willen deze opnieuw uitgeven. We sluiten aan bij het thema van het avondgebed in Zeist-West, met het thema ‘Een mens te zijn op aarde’.

U kunt u voor deze kalender aanmelden via deze link:

https://laposta.nl/f/ssrixtrs9hip

(lukt dat niet stuur dan een mail naar veertigdagenzeist@gmail.com)

Als u de veertigdagenkalender eerder hebt ontvangen hoeft u zich niet opnieuw aan te melden.

Huispaaskaarsen

Ook dit jaar bieden we weer de mogelijkheid een huispaaskaars te bestellen.

Op zondag 2 maart en zondag 9 maart kunt u na de viering in het Kerkelijk Centrum uw bestelling plaatsen, in de Ontmoetingsruimte zit iemand met een intekenlijst of download het Bestelformulier Huispaaskaarsen en stuur dit naar Peter de Jong (adresinformatie op het Bestelformulier).

Betaling: Contant of met een Tikkie.

U krijgt de bestelling voor Pasen zonder kosten bij u thuis afgeleverd.  

Hans Eggersman en Peter de Jong

Contactgegevens voor het pastoraat

Wanneer u in het geval van een crisis een beroep wilt doen op de predikant, dan kunt u daarvoor contact opnemen met de ouderling voor het pastoraat Wim Blom (06-49836194). Hij zal dan het verdere contact regelen.

In alle andere gevallen kunnen gemeenteleden van 80 jaar en ouder contact opnemen met de u bekende contactpersoon. Indien die niet bekend is, dan via Corrie de Koning (06-17603003) of Janneke Keijmel (030-6953161). En leden jonger dan 80 jaar kunnen contact opnemen met de u bekende contactpersoon of met Kees Manintveld (06-15097230).

Omzien naar elkaar

Actie voor de voedselbank

Als kerk in de wereld is het onze verantwoordelijkheid om naar elkaar om te zien. Met veel mensen gaat het goed, maar dat geldt niet voor iedereen. Een aanzienlijk aantal mensen heeft onvoldoende geld om rond te komen en is deels afhankelijk van de voedselbank.

Op de zondagen 2 en 9 maart willen we weer een inzamelingsactie van producten voor de voedselbank houden. De producten, waar vooral behoefte aan is, zijn kaas, zonnebloemolie, margarine, pindakaas, honing en bloem. Verder zijn ook andere houdbare producten natuurlijk van harte welkom.

Wij stellen het erg op prijs, als u één of meer van deze producten wilt meenemen naar de kerk en wilt deponeren in de kratten, die daarvoor klaar zullen staan in de ontmoetingsruimte.

U kunt de voedselbank ook financieel steunen door geld te doneren op bankrekening NL 54 RABO 0132 5417 26 t.n.v. Voedselbank Zeist.

De diaconie

Bloemen

De bloemen van zondag 2 maart zijn met onze groet en beterschap naar Gerrit Held gegaan.

Na een val en een revalidatieperiode is hij afgelopen week gelukkig weer thuis.

Bedankt (1)

Lieve PKN gemeente,

zondagmorgen mocht ik van de PKN gemeente Zeist West een prachtig boeket bloemen ontvangen gebracht door Dorothea en Kees Manintveld.

Het geeft mij het gevoel dat ik niet alleen ben. Het is nog steeds moeilijk te accepteren dat ik in deze toestand terecht ben gekomen. Ik ben voorlopig aan huis gebonden. 

Heel veel dank voor de bloemen.

Gerrit en Wanda Held

Bedankt (2)

Beste gemeenteleden,

Hartelijk dank voor de attentie en mooie kaart met felicitaties van velen van u. De viering van mijn 50-jarig ambtsjubileum afgelopen zondag in Bunnik was een groot feest, waar de kerkenraad van Zeist-West ook bij vertegenwoordigd was. Ook teamleden van het Pastoraal Café waren aanwezig. (Zondagmiddag 6 april vier ik het in mijn eerste gemeente in Amsterdam-Noord). Zondag heb ik een vrije zondag en hoop dan na de dienst een boekje als cadeautje uit te delen aan belangstellenden (één per adres). Het gaat over 50 jaar predikantschap van Boven-IJ tot Kromme Rijn.

Hartelijke groet,

Greet van ‘t Slot

Omzien naar elkaar

Henny van Rhee heeft afgelopen maandag een ingrijpende operatie ondergaan.

Gelukkig is alles goed gegaan en woensdag mocht Henny naar huis om daar verder te herstellen.

Een kaartje ter ondersteuning en als blijk van meeleven zal zij zeer op prijs stellen.

Adres:

Mevr. H. van Rhee

De Clomp 1636

3704 KR Zeist

Nieuwe adressen

Adressen vanuit de gemeente voor de zondagse bloemengroet kunt u sturen aan bloemengroet. Graag jong en oud, vreugde en verdriet, of andere bijzonderheden. U kunt eventueel ook bellen en een bericht inspreken op de volgende nummers: Jannie van Beest 06- 30 25 41 98 of Chantal van Lieshout 030-69 59 931 (de voicemail wordt aangenomen met de familienaam Wagenaar).  

Sluitingstijd kopij

De sluitingstijd voor kopij voor de website en de Nieuwsbrief is op donderdagavond 20:00 uur.

Stuur uw berichten aan publiciteit@pknzeistwest.nl.

