Protestantse Wijkgemeente PKN Zeist-West

Nieuwsbrief 747- 30 maart 2025

Zomertijd

Vergeet u niet de klok een uurtje vooruit te zeten.

Het zou jammer zijn als u de kerkdienst zou missen.

Vieringen

Zondag 30 maart

We vieren met elkaar de Tafel, teken van het leven dat losgelaten werd en in nieuwe gedaante zichtbaar en tastbaar te proeven is. 

ds Tineke Dronkert

Liturgische schikking veertigdagentijd

Vierde zondag

 We lezen deze week in Johannes 12 dat als de graankorrel die in de aarde valt niet sterft, het één graankorrel blijft. Maar als hij sterft brengt hij vele vruchten voort.

Wie het leven winnen wil moet het aardse  diep verliezen.

We zien in de schikking de weg van de graankorrel die een klein ontkiemend plantje voortbrengt en de volle halmen met nieuw graan waar brood van gemaakt is.

Het roze in de schikking herinnert ons er aan dat er iets van het licht van Pasen doorbreekt.

Anke de Jong-Koelé

Kinderkerk

Het is de vierde zondag in de veertigdagentijd. In de kinderkerk horen we deze week natuurlijk weer een verhaal over een tuin. Deze keer gaat het over zaaien. In de laatste dagen voordat hij zal sterven vertelt Jezus aan de mensen in Jeruzalem een voorbeeldverhaal. Wanneer je een graankorrel zaait - in de aarde stopt - zal hij sterven. Maar uit die graankorrel komt een plant voort met vele nieuwe graankorrels. Ook Jezus zal sterven om daarna te verrijzen en nieuw leven in overvloed te geven. 

Geeske Donze

Werk mee aan 'De Tuin'

We hebben de eerste drie zondagen van onze tuinroute achter de rug. Op de eerste zondag van de veertigdagentijd hoorden we over de tuin van Eden. Het eerste paneel in de Ontmoetingsruimte laat dat thema zien. De week erna werden Adam en Eva uit het paradijs verdreven, de boze buitenwereld in. Dat zien we op het tweede paneel terug. Toch bleef het beeld van de paradijselijke tuin de mensen trekken, als een visioen van vrede en heelheid. Midden in een tijd vol oorlog en geweld profeteert Jesaja over een bloeiende woestijn, over verkwikkende waterstromen en ballingen die naar huis zullen terugkeren, naar opnieuw vruchtbaar land, juichend! Dat werd paneel 3. In de overweging volgde een oproep om op te staan om het leven te bevorderen. Tegen onheil en verdrukking in, tegen vele soorten dood in: sta op! Doe wa

je kunt, zorg voor de aarde en elkaar en leef!

Nu komen we bij het vierde paneel. Daarin wordt een nieuw begin gemaakt, een klein nieuw begin: om brood te eten en te delen zullen we graan moeten zaaien. Johannes gebruikt in zijn evangelie het beeld van de graankorrel die moet sterven in de akker om uit te groeien tot een volle korenhalm. Het is een beeld voor de weg die Christus gaat, door de dood heen naar de opstanding tot nieuw leven. Elders wordt het beeld van het mosterdzaadje gebruikt voor het geloof dat heel klein kan beginnen, maar uit kan groeien tot een grote struik waar vogels onder schuilen. We hopen voor dit paneel op bijdragen waarin die weg van het zaad wordt verbeeld. NB Het is een zondag waarop wij samen de maaltijd vieren.

De week erna komt een ander beeld aan bod: de wijnstok en de ranken die in liefde zijn verbonden.  Als de verbinding tussen de wijnstok (Christus) en de ranken (zijn volgelingen) breekt, gaat het leven eruit. Dan draagt de wijnstok geen vrucht en kan de wijn van het koninkrijk niet worden geschonken en gedeeld. Ook hier de vraag hoe wij dit in beelden, teksten en gedichten kunnen ‘vangen’. U bent hartelijk uitgenodigd om mee te doen!  

De zesde zondag is het Palmzondag. Die brengt weer eigen beelden mee. Daarkunt u alvast over nadenken.

Wekelijks oecumenisch avondgebed

Na de Aswoensdagviering is er wekelijks tot Pasen een oecumenisch avondgebed.

Als overkoepelend thema hebben we gekozen: ‘Een mens te zijn op aarde'.

Op 2 april is het thema: 'Maak heel wat is gebroken´.

Ellen de Boom en Nannie Boers zijn de voorgangers en Arie Boers is pianist in deze viering.

Er is een zanggroep uit wijkgemeente en parochie die de zang ondersteunt.

Van harte welkom om 19.15 uur in het Kerkelijk Centrum Zeist-West.

Collecten

1e collecte (rode collectezak): Diaconie

2e collecte (groene collectezak): Wijkgemeente Zeist-West

3e collecte (groene collectezak): Noodhulp

Behalve in de kerkzaal kunt u uw bijdrage uiteraard ook digitaal overmaken.

U kunt daarvoor gebruik maken van de QR-code of de Zeist-West app. Tik op de knop Geven onderaan het scherm. 

 Meer informatie over hoe u geld kunt overmaken vindt u op de website.

Diaconale collectes in 40-dagentijd

In de 40-dagentijd hebben alle derde collectes bij de deur een diaconale bestemming. Dat zal ook het geval zijn in de adventsperiode. Dit betekent niet, dat dat ten koste gaat van de kerkrentmeesterlijke collectes voor de kerk. Op de andere zondagen zal dit worden gecompenseerd.

Derde collecte zondag 30 maart 2025

Noodhulp

De derde collecte van vandaag is bestemd voor noodhulp in het Midden-Oosten, Israël en Gaza. De oorlog tussen Hamas en Israël heeft dramatische gevolgen. Via een internationaal kerkelijk netwerk, met plaatselijke kerken en Israëlische en Palestijnse organisaties biedt Kerk in Actie hulp aan getroffen families.

In Israël gaat het om praktische en psychosociale hulp aan kwetsbare groepen, waaronder vluchtelingen en arbeidsmigranten uit Azië en Afrika. Inwoners van Gaza krijgen voedsel, water, medische benodigdheden en psychosociale hulp. Daarnaast helpt Kerk in Actie, waar dat kan, bij het herstel van huizen en werkgelegenheid. 

Activiteiten

Bibliodrama

Op dinsdagavond 1 april (geen grap) komen we bij elkaar - om 19.45 uur staat de koffie en thee klaar. We ronden af om 21.30 uur. 

Verkoop handwerkclub 30 maart

De handwerkclub is weer lekker druk geweest en heeft verschillende leuke dingen voor de Paasdagen.

Wij willen dan ook na de kerkdienst van 30 maart een kleine verkoop houden in de ontmoetingsruimte. Graag contant betalen we zijn nog steeds te klein om een pinapparaat aan te schaffen.

Klaasje ten Broeke

Jannie van de Lee
Welkom bij de producten- en dienstenveiling op 4 april!

4 april, een avond vol verrassingen – mis het niet!

Als kerken in Zeist hebben we dit jaar een diaconale missie: het ondersteunen van Start Kansrijk, een initiatief dat kwetsbare moeders en jonge gezinnen helpt met begeleiding en praktische steun. Daarom organiseren we op 4 april in de Oosterkerk, Zeist een bijzondere avond vol verbinding, veiling en vermaak.

 ● Steunen & samen doen – Elke euro gaat naar Start Kansrijk, om gezinnen een steuntje in de rug te geven.

● Bieden & verbinden – Veiling met unieke producten en diensten van en voor elkaar.

● Lachen & genieten – TimZingt verrast met scherpe humor en meeslepende liedjes.

Vrijdag 4 april 2025 | Inloop: 19:00 | Start: 19:30 Oosterkerk, Zeist

Jij komt toch ook? Breng iemand mee en maak het nóg gezelliger!

Agenda

· Zondag 30 maart, 10.00 uur KC, 4e 40-dagen zondag.Voorganger ds. Tineke Dronkert, dienst van Schrift en Tafel. Er is kinderkerk. Na de dienst verkoop handwerkclub, contant betalen.

· Dinsdag 1 april Wijkinloophuis, 19.45 uur Bibliodrama

· Woensdag 2 april KC 19.15uur, Avondgebed

· Vrijdag 4 april Wijkinloophuis 10.00 uur, Zingevingsbijeenkomst

· Vrijdag 4 april Doopsgezinde kerk, 0-4 jaar,10.00 uur Pasen op schoot

· Vrijdag 4 april, Oosterkerk, 19.30 uur Diensten en productenveiling

· Zondag 6 april, 10.00 uur KC, 5e 40-dagen zondag. Voorganger ds. Rianne van der Nagel-Meter. Er is kinderkerk.

· Zondag 6 april, 16.30 uur Wake Zeist, Richelleweg 13, Soesterberg.

Kijk ook op de agenda van de kerkapp Zeist-West voor meer activiteiten.

Oecumenische agenda

In verschillende kerken in Zeist zijn er veel activiteiten, lezingen, concerten, workshops etc. Die zijn te vinden in de agenda van de Raad van Kerken Zeist: https://www.raadvankerkenzeist.nl/actueel/agenda/

De moeite waard om eens te kijken of er bijeenkomsten zijn die je wilt bijwonen of waaraan je wilt meedoen.

Je kunt zelf ook alle activiteiten, die voor een breder publiek toegankelijk zijn dan alleen de eigen wijk, aanmelden bij:  agenda@raadvankerkenzeist.nl.

De informatie komt dan op de website van de Raad van Kerken.

Jeannette van Andel 

je.andel@wxs.nl

Goed om te weten

Kerkasiel Kampen

Jaap Bouwman en Jeannette van Andel willen na Pasen een keer meewerken aan het Kerkasiel in Kampen. We hebben al drie aanmeldingen maar we zoeken nog een paar mensen om mee te gaan.

Als we genoeg aanmeldingen hebben ( wij hopen op een groep van minimaal 8 personen) komen we bij elkaar om samen naar een geschikt(e) datum en tijdstip te zoeken en na te denken over de invulling.

We denken aan een invulling voor 2 uur.

Graag aanmelden bij Jeannette van Andel, email: je.andel@wxs.nl  / tel. 030 6955221

Vrijwilliger gezocht

 De groep die de agenda voor de Nieuwsbrief maakt, bestaat momenteel nog maar uit 4 personen.

Het zou fijn zijn als er weer iemand bij komt. Iedereen die met Word kan werken, kan e-mailen en thuis een computer heeft, kan zich hiervoor opgeven.

De agenda moet worden ingeleverd op donderdagavond na 20.00 uur. (Sluiting kopij Nieuwsbrief insturen)

Je maakt de agenda voor de komende week aan de hand van de ingestuurde berichten en de agenda in de gemeente app. Het rooster wordt steeds voor 4 maanden opgesteld.

Het eerstvolgende rooster loopt van mei t/m augustus.

Meer informatie bij Mieke van Yperen tel. 030-6959946 of per email amvanyperen@gmail.com

Luisterend schrijvers gevraagd

Erkenning voor mensen die lijden door de Toeslagen-affaire 

De diaconie ontving bericht over een initiatief van de Stichting voor Gelijkwaardig Herstel van de slachtoffers van de toeslagenaffaire. Deze Stichting is op zoek naar 'luisterend  schrijvers’; mensen die vanuit gelijkwaardigheid, zonder oordeel of betutteling, willen luisteren naar het verhaal van slachtoffers, en dit daarna kunnen opschrijven. De Stichting beoogt daarmee twee doelen; als eerste dat mensen in ieder geval één keer hun héle verhaal kwijt kunnen, en als tweede dat op grond van dat verhaal gekeken kan worden naar schadeherstel. Belangrijk werk, dat slachtoffers kan helpen wat hun overkomen is een plaats te geven en te ervaren dat er mensen aandacht voor hen hebben, na alle keren dat zij niet gehoord werden.           

Hoewel er al de nodige aanmeldingen zijn bij de Stichting, zijn er nog meer mensen nodig. 

Het vraagt wel wat van ‘luisterend schrijvers’; een uur online informatie vooraf, en daarna 15-20 uur (in 3-4x). Je wordt gekoppeld aan een 'verteller' die zijn of haar verhaal kan doen. Meer informatie vind u op de website van de Stichting Gelijkwaardig Herstel.

De diaconie beveelt dit initiatief van harte aan, en hoopt dat mensen zich aanmelden voor dit herstel werk. 

Hoofdprijs Concours de La Chansons voor Yente Zomerplaag en Romée van Waal

Vorig weekend hebben Yente Zomerplaag en haar vriendin Romée van Waal,  samen het duo Trop de Mal, het Concours de la Chanson gewonnen. Een prestigieuze zangwedstrijd met talenten uit verschillende landen. Hanna Zomerplaag heeft hen op de piano begeleid. 

Het duo Trop de Mal won de hoofdprijs met 'wonderschone tweestemmige chansons'.

Contactgegevens voor het pastoraat

Wanneer u in het geval van een crisis een beroep wilt doen op de predikant, dan kunt u daarvoor contact opnemen met de ouderling voor het pastoraat Wim Blom (06-49836194). Hij zal dan het verdere contact regelen.

In alle andere gevallen kunnen gemeenteleden van 80 jaar en ouder contact opnemen met de u bekende contactpersoon. Indien die niet bekend is, dan via Corrie de Koning (06-17603003) of Janneke Keijmel (030-6953161). En leden jonger dan 80 jaar kunnen contact opnemen met de u bekende contactpersoon of met Kees Manintveld (06-15097230).

Omzien naar elkaar

Bloemen

Midden in een tijd vol oorlog en geweld profeteert Jesaja over een bloeiende woestijn, over verkwikkende waterstromen en ballingen die naar huis zullen terugkeren, naar opnieuw vruchtbaar land, juichend! Dat werd paneel 3. In de overweging volgde een oproep om op te staan om het leven te bevorderen. Tegen onheil en verdrukking in, tegen vele soorten dood in: sta op! Doe wat je kunt, zorg voor de aarde en elkaar en leef!

Bedankt

Henny van Rhee kreeg afgelopen zondag de bloemen van de kerk  met de groeten en beste wensen van onze kerkelijke gemeente. Wij (Heleen en Frans) mochten de bloemen bij haar brengen.

Toen zij de mooie bos bloemen zag, schreef zij gelijk de volgende tekst op :

“Hierbij wil ik jullie bedanken voor de mooie bloemen die ik gekregen heb van de kerk.

Hartelijk dank

Henny van Rhee

Wake detentiecentrum Zeist

Wake Zeist 6 april 2025

Elke 1e zondag van de maand staan we stil

Bij vreemdelingendetentie.

Bij mensen die zonder strafblad toch achter slot en grendel zitten.

Bij honderden kinderen die elke dag in angst en onzekerheid leven.

Deze kinderen wonen al langer dan vijf jaar in Nederland. Het zijn onze buren, onze klasgenoten, onze teamgenoten en onze vrienden. Ze horen bij ons. Maar hoe Nederlands deze kinderen zich in hun hoofd en hart ook voelen, ze hebben nog steeds geen verblijfsvergunning die hun het recht geeft om hier te mogen blijven.

Kom ook,

Neem mensen mee,

Neem bloemen mee.

Zondag 6 april , om 16.30 uur

Detentiecentrum Zeist, Richelleweg 13, Soesterberg, vanuit Soest aan de overkant van de A 28. Vanaf Zeist afslag Soesterberg. Bus 56 A’foort – Zeist

inf. 0629025008 en www.wakezeist.nl

INLIA - “Ik blijf bellen tot ik mijn zin heb”

Een speelhoek in de rookruimte, kakkerlakken in de opvang, geen onderwijs en kinderen die van de stress nauwelijks eten naar binnen krijgen. Je schrikt van de werkelijkheid, zegt Hilâl die namens INLIA deelneemt in de Werkgroep Kind in azc.

De Werkgroep zet zich in om de leefomstandigheden van asielkinderen te verbeteren. Het is een samenwerkingsverband van Defence for Children Nederland, Save the Children, De Vrolijkheid, Vluchtelingenwerk, UNHCR en INLIA. De Werkgroep is in 2010 opgericht om ervoor te zorgen dat de asielopvang voldoet aan de eisen van het VN-Kinderrechtenverdrag. Ook Nederland heeft dat verdrag ondertekend.

Officieel hebben asielkinderen net zo veel rechten als alle andere kinderen in Nederland. En volgens artikel 1 van onze Grondwet hoort iedereen die in Nederland verblijft gelijk te zijn.*)  “In de praktijk is dat niet zo”, zegt Hilâl, “We beschermen deze kinderen niet.”

Kinderen worden geschaad

Voor de tijdelijke noodopvang geldt zelfs het tegendeel: de omstandigheden schaden de ontwikkeling en (mentale) gezondheid van kinderen. Ze worden vaak overgeplaatst, krijgen geen rust, privacy en veiligheid, ontberen lange tijd onderwijs, missen een speelplek en hebben geen toegang tot medische zorg. De Werkgroep trekt er al jaren over aan de bel. Ook Inspecties – onder meer die van Onderwijs, van Gezondheidszorg & Jeugd en van Justitie & Veiligheid - slaan al jaren alarm. Vooralsnog heeft dat niet geleid tot veel verandering. Maar de moed opgeven doet Hilâl niet.

Grote zorgen

“Nee, natuurlijk niet”, zegt ze, “Ik doe het voor de kinderen.” Hoe meer ze ziet, hoe meer dat haar motiveert om door te gaan. De opstelling van het kabinet baart haar grote zorgen: “Het moet nòg soberder? Hoe dan? Kinderen worden nu al getraumatiseerd.” En de pleidooien aan de Tweede Kamercommissie Asiel en Migratie lijken voor de meerderheid aan dovemansoren gericht: “Dan zeggen ze ‘het wordt meegenomen’.”

 Maar: door. Aanpakken en doorpakken. Ze is niet voor niets dochter en kleindochter van – zoals dat destijds heette - gastarbeiders. Anderhalf jaar zit ze nu in de Werkgroep. Daarin is zij degene die het meest van de praktijk is, als jeugd- en gezinscoach in de crisisopvang die INLIA uitvoert voor het COA.

Goede wil, maar…

Ze ontmoet veel goede wil bij medewerkers van instanties waarmee ze te maken heeft. “Het onderwijs wil meestal helpen, maar heeft niet de middelen. Of het protocol staat in de weg. Bij het COA hebben medewerkers begrip en goede bedoelingen, maar geen regelruimte. De GGD kent lange wachtlijsten. Ga zo maar door.” Als een van ‘haar’ kinderen iets nodig heeft, blijft ze heel vriendelijk, heel rustig. “Maar ik blijf wel bellen tot ik mijn zin heb.” Ze grijnst: “Als het niet wil zoals het moet, dan moet het maar zoals het wil.”

*) Artikel 1 van onze Grondwet

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen, gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Meer informatie over het VN Kinderrechtenverdrag op de website www.kinderrechten.nl

Nieuwe adressen

Adressen vanuit de gemeente voor de zondagse bloemengroet kunt u sturen aan bloemengroet. Graag jong en oud, vreugde en verdriet, of andere bijzonderheden. U kunt eventueel ook bellen en een bericht inspreken op de volgende nummers: Jannie van Beest 06- 30 25 41 98 of Chantal van Lieshout 030-69 59 931 (de voicemail wordt aangenomen met de familienaam Wagenaar).  

Sluitingstijd kopij

De sluitingstijd voor kopij voor de website en de Nieuwsbrief is op donderdagavond 20:00 uur. Stuur uw berichten aan publiciteit@pknzeistwest.nl.

